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Jarigen september 2015!  

Harry Hekman 08-09-1956 - Jin Zhuang Pan 21-09-2000 

Bennie Elshof 15-09-1964 - Esther Schipper 30-09-2008 

Johan Becker 17-09-1974  

Hallo allemaal! 

 

Wij wensen jullie allemaal een prettige nazomer en 

nog veel lekkere warme dagen toe! In deze nieuwe 

edtie kunt u getuigenissen lezen van kinderen uit 

Rwanda, die blij zijn dat zij naar school mogen! 

Daarnaast vindt u informatie over de vervolgingen in 

Latijns-Amerika en zijn er een aantal ingezonden 

stukken toegevoegd. 

Heel veel leesplezier met deze nieuwe editie! 

 

Liefs, 

Hebronredactie 



 

 

Getuigenissen van kinderen uit Rwanda Dankbaar 

GETUIGENISSEN van enkele kinderen in RWANDA 

die wij als gemeente ondersteund hebben. Deze 

kinderen leven in barre omstandigheden en moeten de 

grootste moeite doen om naar school te kunnen gaan. 

De financiële hulp is gebruikt om te voorzien in enkele 

actuele noden en voor het opzetten van houtskool- en 

bonen projecten waarmee de mensen extra inkomsten 

kunnen creëren. 

 

Judithe  

Zij waardeert de steun. Voor haar werden kleren gekocht 

zodat zij nu ook in nette kleding naar de kerk kan gaan. 

Ze is blij dat hierin voorzien is om zo ook de feestdagen 

in te kunnen gaan! 

 

Samuel Niyonibuka 

Lieve sponsors, lof aan onze Heer Jezus Christus! Wij te 

arm om een gelukkig leven te hebben. Dit jaar ben ik blij 

voor de uw steun. Het houtskoolproject heeft extra 

inkomsten opgeleverd waardoor we beter in ons 

levensonderhoud kunnen voorzien en eten kunnen kopen. 

Mijn moeder zorgt voor de was in onze buurt, zodat wij 

maar een klein inkomen hadden. Bedankt voor uw 

ondersteuning! 

 

Mupenzi Fred 

Ik dank God voor het feit dat, ik naar de kerk kan. Jullie 

zijn geweldige mensen aangezien jullie oog hebben voor 

onze leefomstandigheden. Van het geld dat wordt 

verdiend door de houtskool- en bonen project, werd het 

mogelijk om nu ook kleding te kopen! Laat de almachtige 

God u rijkelijk zegenen in alles wat u onderneemt. 

 

Cecile Murerwa 

Ik en mijn drie zussen en een broer sturen 

lieve groetjes en veel gelukswensen aan een 

ieder, die ons en onze kerk over het algemeen 

jaarlijks helpen en ondersteunen. Ik dank u 

voor uw hulp, waardoor de kerk mij kon 

blijven ondersteunen toen ik werd opgenomen 

in het ziekenhuis. Ik kon er verzorging, eten en 

drinken krijgen. Rijke zegeningen en veel 

geluk!  

 

Iradukunda Yassipe 

De pastor voorziet ons van alles wat wij nodig 

hebben, hij gaf ons benodigde 

schoolmaterialen. Bedankt dat de materialen er 

op tijd waren zodat de scholen in januari open 

konden gaan. Ik slaagde erin om door te gaan 

naar een hogere onderwijs! Nu krijg ik zelfs ’s 

middags lunch op school. We stellen uw 

vrijgevigheid zeer op prijs. We bidden hier 

voor u! 

 

Al deze kinderen zijn u dankbaar voor uw 

hulp! (Financiële ondersteuning) 



 

 

God verandert een mensenhart. 

 

Een paar maanden geleden heb ik in een Indische gemeente te Zwolle gesproken. 

Een zekere Atin kwam daar met haar vriend in de dienst. 

Na de dienst vroeg ze mij hoe laat de dienst in den Ham begint. 

Zo gezegd, zo gedaan. 

Ze kwam in de dienst in Den Ham en na de dienst bleef ze achter om wat na te praten. 

Ze bleek uit Indonesië te komen en woont al een aantal jaren in Nederland. 

Ze was moslim en sinds kort was zij geïnteresseerd om christen te worden. 

Na een aantal keren, dat ze bij Hebron kwam, gaf zij op een avond bij ons thuis haar leven aan 

de Heer. 

Samen baden wij het zondaarsgebed. Sindsdien was ze zo blij van binnen en ze belde kort 

daarna om dat te vertellen en dat zij eindelijk de rust had gevonden. 

 

Atin, van harte welkom in het huisgezin van God en dat je samen met ons mag groeien naar 

volwassenheid.  

 

God is nog steeds dezelfde en Hij is nog steeds bezig mensenharten te veranderen. Wij zien 

binnen de gemeente wat Hij met mensen aan het doen is. Wij genieten er elke keer weer van. 

Laten wij Hem de eer geven, die Hem toekomt. 

Wat is het toch een voorrecht en een rijkdom om Jezus persoonlijk te kennen en Hem elke dag 

de eer te geven en te weten dat wij een mooie Toekomst krijgen en hebben en dat wij er aan 

mogen werken om elke dag dankbaar te zijn. 

 

Eén ding vraagt God van ons: om elke dag te leren door Zijn Geest Die in ons woont, Zijn 

Stem te verstaan en Zijn Wil te doen. 

 

Heel simpel. Maar dat is juist het grootste probleem voor een ieder van ons, om een kinderlijk 

vertrouwen te hebben en Hem simpelweg te volgen. 

Maar laten wij als gemeente Hebron elke dag Gods Woord lezen en hetgeen wat wij lezen te 

gaan herkauwen. En Hij doet de rest!    

 

Gods rijke zegen. 
 

      God verandert een mensenhart  door: John van Braam 



 

 

Onbekende strijd in Latijns-Amerika Christen vs.maffia 

 

Christenen en de duistere macht van de maffia. 

 

De landen, die liggen tussen Mexico tot en met Chili, lijken vervult te zijn met 

het christendom. Er zijn vele gelovige christenen, grote Rooms Katholieke 

kerken en andere kleine kerken. De kroning is toch wel het enorm grote 

Chritusbeeld dat, te zien is in Rio de Janeiro. Maar ondanks deze prachtige 

elementen, worden een groot gedeelte van de christenen er onderdrukt.  

In de landen, aanwezig in Latijns-Amerika, bestaat er amper een centrale 

overheid. Omdat de overheid een dusdanige lage positie heeft, neemt de maffia 

vaak de macht over. 

 

Naast de maffia zijn er ook traditionele stammen, die niet accepteren dat mensen 

zich bekeren tot Jezus Christus. Deze stammen ervaren ‘bekering’als een breuk 

in de harmonie met de natuur, aangezien christenen niet langer de andere goden 

blijven aanbidden. 

De maffia is tegen het christendom vanwege twee belangrijke redenen. Maar 

alvorens deze worden toegelicht, is het belangrijk om te weten, dat de meeste 

mensen niet vrijwillig tot de maffia gaan zijn behoren. Hier zijn ze meestal tot 

gedwongen vanwege hun slechte leefomstandigheden zoals armoede. De maffia 

ziet de kerk en zijn volgelingen als concurrent.  

Christen worden niet gewaardeerd omdat zij de maffia een spiegel voorhouden. 

De kerk is vaak de enigste, die durft te zeggen wat zij fout doen. Ook laten de 

christenen zien dat het anders kan. En met name dit laatste zit de maffia niet 

lekker. Maffiabazen zijn namelijk bang, dat zij hierdoor leden verliezen. 

 

Christenen worden dus onderdrukt in Latijns-Amerika. Dit is nog onbekend 

voor velen. Zelfs de vele gelovigen, die in enorme kerkgebouwen bijeenkomen 

in deze landen, hebben van deze verdrukking geen kennis. De geïtimideerde 

kerken blijven bidden voor rust en een einde aan de vervolgingen. Tot op heden 

hebben zij dit nog niet mogen ervaren. Wel geeft God hen vrede en rust ondanks 

alle ellende! 

 

Ik wil u namens Open Doors vragen, om te bidden voor de christenen, die 

ondanks alle weerstand, hun Here Jezus Christus willen navolgen, ongeacht wat 

het hen kost. 

Bron: Open Doors Magazine nr. 451 sept./okt. 2015 

 



 

 

Hallo broeders en zusters, 

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de Bijbelstudie avonden. We zijn nu al een paar jaren 

elke woensdag bezig en wat ik heel bijzonder vind is dat er altijd weer zoveel mensen komen. Er is 

een honger in de gemeente naar het Woord van God. 

Toen ik begon, wilde ik vooral kennis overbrengen. Het Woord van God uitdiepen. Dat hield ook in 

dat het voor het grootste gedeelte eenrichtingsverkeer was met af en toe wat vragen beantwoorden. 

Dat werkte in andere gemeentes prima maar niet in Hebron. Daar willen mensen meepraten en 

meedenken. Dit was voor mij wel wennen, maar ik heb er geweldige dingen van geleerd. Het gaat 

niet alleen om kennis, maar toegepaste kennis, oftewel de ervaring. Werkt het ook echt? En als je 

dan samen over het onderwerp praat dan merk je ook dat je van elkaar leert. God geeft iedereen 

andere inzichten en vaak heel verrassend. 

Verder zie ik dat er groei is. Er is groei in diepte. Dat is belangrijk. Dit wil God. Dat wij groeien. Er 

is groei in eenheid. Je leert elkaar kennen. Je groeit naar elkaar toe. Dat komt omdat je niet alleen 

theoretisch bezig bent maar heel praktisch. Ervaringsgericht. Dit betekent dat je soms dingen deelt 

die je voorheen misschien niet zou delen. Dat komt ook omdat: Er groei is in vertrouwen. We 

leggen daar ook de nadruk op. Maar alles moet veilig zijn wat je zegt, zonder dat je erop beoordeeld 

wordt of dat het door geroddeld wordt. In de gemeente Hebron willen wij dat iedereen zichzelf mag 

en kan zijn. Dat is wat God wil. Er is groei in bedieningen. We hebben ook open avonden gehad. De 

zogenaamde Bijbel besprekingen, waar ieder die een onderwerp had die kon voorbereiden en 

inbrengen. Je leidt dan gelijk de Bijbelstudie avond. Dat was voor sommigen wel eens eng, maar als 

je merkt dat iedereen meedoet, je draagt en ook aanvult, dan is zo'n avond zo voorbij. We hebben 

de gaventest gedaan samen en ook hier is voor velen veel duidelijk geworden. 

 

Er is groei in liefde naar elkaar. De woensdagavond is dan ook een aanrader om naar toe te gaan. Je 

kunt op elk moment instappen. Dat is geen probleem. Het is ook niet belangrijk wat voor niveau je 

hebt. Op een gegeven moment kwam de hele fundamentengroep die op dinsdag samen kwamen, 

over naar de woensdagavond. Wat een zegen en aanvulling is deze groep geweest en nog steeds. Ik 

geniet echt van deze avond en zie er naar uit.  

We zijn weer sinds 19 augustus begonnen. 

Groetjes,  

Frans Nijhof 

VAN KENNISGERICHT NAAR ERVARINGSGERICHT Frans Nijhof 



 

 

 

 

 Zeg niet alles wat je denkt, maar denk na over alles wat je zegt. 

 Houdt de Bijbel je weg van de zonde, of houdt de zonde jou weg van de Bijbel? 

 Paulus was vrij in de gevangenis, terwijl een ander in zijn vrijheid gevangen is. 

 Waarom is je geloof te klein? Omdat je zelf te groot bent. 

 De genade verlost ons niet van Christus’ geboden, maar is een hulp om ze te houden. 

 Niet het licht is je vijand, maar datgene in jezelf dat het licht niet kan verdragen, is je echte vijand. 

 Ouders die niets van hun kinderen leren, kunnen hun kinderen niets leren. 

 Pas als je vrij wilt zijn, merk je hoe vast je zit. Maar kom je in verbinding met Gods kracht, dan kan die 

je vrijmaken van waar je aan vast zit. 

Ingezonden spreuken en Bijbelteksten Johan Becker & 

Nathalie Schopman 

Handelingen 8-24: Simon antwoordde: ’Wilt u de Here voor mij vragen mij niet de straf te geven die u zojuist 

noemde?’ Herinner je je de laatste keer dat een ouder of vriend je scherp terecht wees? Was je gekwetst? Boos? 

In de verdediging? Je kunt een les leren van Simon en zijn reactie op Petrus. Terechtwijzing. ‘Bid voor mij!’ 

Riep hij uit. Als je terecht gewezen wordt vanwege een ernstige fout, is dat voor je bestwil. Erken je fout, beleid 

je zonde en vraag of de ander voor je wil bidden. 

Handelingen 8-26: Filippus ging ook de stad uit, want een engel van God had tegen hem gezegd: ‘Zorg ervoor 

dat u vanmiddag op de weg van Jeruzalem naar Gaza bent, dat is een eenzame weg.’ Filippus had veel succes 

met zijn prediking voor grote massa’s mensen in Samaria. Toch liet hij gehoorzaam dat werk achter om op Gods 

verzoek naar een weg, die dwars door de woestijn loopt, te gaan. Doordat Filippus ging waar God hem stuurde, 

kon Ethiopië worden bereikt met het Evangelie. Volg Gods leiding, zelfs al lijkt het alsof je in de verkeerde 

richting gaat. Soms begrijp je Zijn bedoeling eerst niet, maar de resultaten zullen er geen twijfel over laten 

bestaan.  

Gelaten 5-11: Sommigen beweren zelfs dat ik zeg dat besnijden nodig is. Maar dan vraag ik mij wel af, 

vrienden, waarom Ik nog steeds vervolgd word. Als dat waar was, zou het voor niemand een struikelblok zijn, 

dat ik Christus bekend maak, die aan het kruis gestorven is.  

De vervolging die Paulus ondervond, bewees dat hij het Evangelie verkondigde. Als hij hetzelfde leerde als de 

valse leraren, zou niemand zich aan hem hebben geërgerd. Juist omdat hij de waarheid leerde, werd hij vervolgd 

door de Joden en Judaïsten. Hebben vrienden of geliefden jou afgewezen omdat je voor Christus een standpunt 

hebt ingenomen? Paulus ‘ervaring herinnert eraan dat we dit kunnen verwachten. Jezus zei dat je er niet van 

moet opkijken als de wereld je haat, want de wereld haatte hem ook.’ (Joh. 15:18,19) Net zoals Paulus trouw 

doorging met de verkondiging van de boodschap over Christus, moet jij ook doorgaan met het werk dat God je 

gegeven heeft, ondanks de hindernissen die anderen op je weg brengen. 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of informatie voor het volgende maandblaadje, naar aanleiding van deze editie? Neem dan 

contact op met ons! E-mail: schopman-ns@hotmail.com  

Eindredactie datum: 05-09-2015 | Eindredactie door: John en Stien van Braam. 


