
 
Oktober 2016 – Editie 8   

                                           
Inleiding 

De Evangelische gemeente Hebron heet u van harte welkom bij een 

nieuwe editie van het maandblaadje. Er zijn heel wat maanden tijd 

overheen gevlogen, maar nu is het eindelijk zo ver, een nieuw 

maandblaadje! 

 

In dit maandblaadje kunt u onder andere lezen over de doopdienst van Jesse en over het bezoek van 

Ronny Heyboer. Hij heeft op zaterdag 24 september gesproken in het witte kerkje.  

 

Inmiddels is het alweer herfst in Nederland. We hebben alweer twee seizoenen erop zitten van 2016. 

Het wordt nu een prachtige tijd in de natuur, met allerlei kleuren bladeren.  

God laat ons elke dag opnieuw genieten van prachtige schatten die op ons pad zorgvuldig zijn 

klaargelegd voor ons. Het is alleen de vraag of wij dit opmerken. Laat ons allen bidden dat, onze 

ogen, oren en hart geopend mogen worden voor Hem, Zijn schatten en leiding.  

 

Wij wensen iedereen veel leesplezier in deze nieuwe editie. 

 

Fijne herfstdagen iedereen!  

Het redactieteam van Hebron      

 

Verjaardagen 
 

Oktober    November   December 

 

07-10-1970 Nienke Jongeling 05-11-1960 Harry Hekman  18-12-2000 Marjolein Smelt 

 09-10-1993 Jordy Aufderhaar 09-11-1995 Nathalie Schopman 30-12-1948 Pieter ver der Sluis 

10-10-1960 Herman Reuvekamp 27-11-1957 Gretha Grissen 

12-10-1970 Annieta Brinks 

12-10-1971 Fennie Smelt 

20-10-1957 Willem Wendels 

22-10-1949 Roelof Vahl 

23-10-2000 Michael Smelt 

24-10-2004 Nathalie van Dijke 

26-10-2010 Jamyla van Harmelen 

 

 



 

Ronny Heyboer 

Zaterdag 24 september – Hebron  

 
Ronny Heyboer heeft op zaterdag 24 september 2016 gesproken over 

zijn leven en over het geweldige project dat hij samen met zijn familie 

is begonnen in Borneo. 

 

Ronny Heyboer heeft veel meegemaakt in zijn leven. Een aantal van 

zijn indrukwekkende verhalen heeft hij gedeeld tijdens deze speciale 

dienst. Hij heeft de dienst geopend met gebed. Vervolgens is hij gaan 

vertellen hoe hij de Heer heeft leren kennen in zijn leven. Na een lange 

weg, was hij eindelijk zo ver dat er vrede en liefde was, in zijn familie. 

Dit na velen ruzies. Kort daarna is zijn eerste vrouw overleden. 

 

Later vertelde hij over hoe hij zijn tweede vrouw heeft ontmoet en wat voor avonturen zij gezamenlijk 

hebben meegemaakt. Ronny Heyboer is het geweldig project in Borneo begonnen, doordat hij een 

boodschap kreeg van de Heer. Hij kreeg door dat hij zijn prachtige huis moest opgeven en verkopen.  

Dit heeft hij gedaan samen met zijn gezin die achter zijn keuze stond. 

 

Ze zijn uiteindelijk geleidt naar Borneo waar ze zijn begonnen met het opvangen van een klein aantal 

meisjes. Jonge meisjes worden daar vaak verkocht in ruil voor een paar varkens aan oudere mannen die rijk 

waren. Daarnaast worden kinderen vaak verwaarloosd. Er is daar zo weinig te eten dat kinderen zichzelf 

vaak moeten redden. Dit lukt maar weinigen, waardoor velen een langzame dood lijden door honger en 

dorst. Omdat de nood zo groot is in Borneo, is de opvang voor kinderen inmiddels enorm uitgebreid. 

 

Er zijn inmiddels honderden kinderen die hier worden opgevangen, onderwijs volgen en op mogen groeien 

in liefde en wijsheid van de Heer. Ronny vertelde dat er de afgelopen keer, rond de 90 kinderen zich hebben 

laten dopen. Wat een fantastische gebeurtenis! 

 

Zoals hierboven beschreven staat, zijn er nog genoeg andere bijzondere 

ervaringen geweest in Borneo. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook mogen vertellen 

aan verschillende stammen die in angst leven, dat God bestaat. Een geest die al 

het goede omvat en waarvoor zij niet bang hoeven te zijn. De meeste mensen 

geloven daar namelijk in geesten. Mocht er iets niet goed gaan, dan vinden zij 

zichzelf schuldig, omdat ze de geest van.. niet voldoende geofferd zouden 

hebben. Doordat Ronny het geloof heeft verkondigd aan deze mensen, zijn velen 

tot bekering gekomen. Wat een prachtige getuigenissen! 

 

Voor meer informatie over Ronny Heyboer kunt u kijken op zijn webpagina. 

http://www.heyboer.org/nl/ 
 

Namens de gemeente Hebron, bedanken wij Ronny Heyboer voor zijn 

komst. 

 

 



 

 

Doopdienst Jesse 

 
Het is alweer een aantal weken geleden dat Jesse is gedoopt. De doopdienst was speciaal 

voor hem opgesteld. Het was een prachtige dienst, waarin Jesse zijn leven over heeft 

gegeven aan de Heer, om samen met Hem nieuw op te staan uit de waterdoop. 

 

Op 04-09-2016 heeft deze dienst plaatsgevonden in de kerk. Familie, vrienden en kennissen 

waren aanwezig, om dit feest samen met Jesse te vieren! 

 

Van harte gefeliciteerd Jesse!  

 

Ik vond het heel bijzonder dat Jesse gedoopt werd. Ik weet 

dat God met hem bezig is en van hem houdt. Ik zie nu niet 

meer de oude Jesse, maar de nieuwe Jesse. Toen hij 

gedoopt werd,  kreeg ik een brok in mijn keel. Mijn broertje 

is gedoopt. Zo'n mooi moment. Ik weet hoe spannend het 

is, om je te laten dopen. Al die oude energie verdwijnt. Je 

hele verleden. Je leeft niet meer in je verleden.  

Je bent gereinigd en hij is nu ook gereinigd. Hij kan een 

nieuwe pad bewandelen, Gods pad en God leidt hem naar 

prachtige plekken.  God loopt met hem mee, altijd. Regina 

 

 

Jesse, wij vinden het heel bijzonder dat jij jou hebt 

laten dopen! Het is een nieuw begin. Je bouwt nu 

aan een vertrouwde relatie met de Heer. Heel intens 

en liefdevol. Wij vinden het heel mooi dat wij bij 

jouw doop aanwezig mochten zijn.  

Wat een fantastisch showtje heeft jouw oom 

trouwens neergezet! 

 

Een dienst speciaal voor jou. Het is een hele 

bijzondere dag. Wij wensen je heel veel plezier en 

vreugde toe in je herboren leven, samen met de 

Heer. Je kunt alles met hem bespreken. Hij is je 

trouwe metgezel en zal je nooit alleen laten! 

Jordy en Nathalie 

 



Fotocollectie van de gemeente Hebron 

 

Bedankt voor deze mooie fotocollectie! 

Een unieke manier om de gemeente in beeld te 

brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Teksten om u aan het denken te zetten 

       Geloof is iets om actief te doen, wees een licht voor de wereld, het is al donker genoeg! 

“De Heer ziet de dingen niet op dezelfde manier, zoals wij ze 

zien. Mensen oordeel op de buitenkant, maar de Heer kijkt 

naar in hun hart.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze editie? Of heeft u nieuwe stukken om in de 

volgende editie te plaatsen? Dan kunt u contact opnemen met ons! Uw hulp is van harte welkom. 

E-mail: ndeschopman@hotmail.com| Eindredactie datum: 15-10-2016   

Eindredactie door John en Stien van Braam 


